
Nabeschouwing EigenWijs Festival 

 

Ik zie het nog voor me, die avond dat het volle 
maan was en de witte tentdoeken van de tipi's 
weerspiegelde in het koele meertje. Zo sereen, 
zo schoon...... 
 Later betrok de lucht en brak een onweer uit. 
Webben van licht! De bliksemflitsen creëerden 
spinraggen aan de donkere hemel.  
Daar op die plek hebben we een prachtig 
Festival gevierd. Samen met mijn 
medewerkers,Jeanet, Sylvia, Harmen en Bianca, 
was het een voorrecht om de opening en sluiting 

te mogen doen en het oorspronkelijke vuur weer aan te wakkeren; het lichamelijke, 
emotionele en geestelijke (of Hemels Vuur) van dit nieuwe Festival.  
Bedankt aan alle medewerkers, de vuurmannen en Wayne en Frederika in het bijzonder.  
Persoonlijk weet ik dat zoiets organiseren grote inspanning kost en veel moeite.  
 
 
Het vuur is aangewakkerd.  
We horen reeds de vleugelslag van de Grote Vogel, de spirit 
van het EigenWijs Festival die uit zijn as oprijst. Het is als een 
zacht ruisen, waarin je opgenomen wordt. Meegenomen naar 
nieuwe horizons en nieuwe mogelijkheden.  
 
Let's go together and be allright.  
 
Deze bedankmail wil ik nog graag met jullie delen. Hier doen 
we het tenslotte voor.  
 
"Ik wilde nog even laten weten hoe bijzonder ik de 
ontmoeting op zaterdagmorgen in 4houten vond. Er was voor 
mij zoveel herkenning, en ik voelde me zo thuis en krachtig + 
jullie stemmen die me diep raakten.... Ik wil je /jullie 
nogmaals danken voor een zo bijzonder en in mijn beleving 
perfect en krachtig ritueel". 
 
 Hartelijke groet, 
 Marjanne Boven 


